
Het Licht
dat nooit 
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Met medewerking van:

Robert Jansema (voorganger), gelegenheidskoor, kerkkoor,  

Jan v/d Kamp (piano en orgel), kinderclubs, mannen- & vrouwenverenigingen

aanvang: 10.00 uur

uitgaat





Samenzang: Licht de lichten
1) Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

4) O Vredevorst Gij kunt gebieden
De vreed' op aard' en in mijn ziel
Doe alle volken tot U vlieden
Dat al wat ademt voor U kniel
Des Heren ijver zal bewerken
Dat Hij de zetel U bereid
Met recht en met gericht zal sterken
Hem zij de lof in eeuwigheid

Opening

Samenzang: Jezus zegt dat hij..
1) Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mij

2) Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
Of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

3) Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is
Overal op aarde is van alles mis
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Door Robert Jansema



   
               het gelegenheidskoor zingt:  
Wij trekken in een lange stoet 
        Aansluitend zingen we het laatste refrein nogmaals 
                                   in samenzang:

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer.

Johannes 1: 1 t/m 5
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding
gemaakt dat gemaakt is.
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Lukas 2: 6-7
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren
zou,
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de 
   kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Muzikaal intermezzo 

Bij het fluitspel mogen de kinderen naar voren komen. 

Schriftlezing

Kerstmedley door koperblazers

Door Dick ten Klooster



Gods vriend'lijk aangezicht,
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all' oprechte harten,
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.

Meditatie: ‘Het Licht dat nooit uitgaat’
Door Robert Jansema 

Samenzang: psalm 97:7

Vrij verhaal: ‘Het zwarte boekje’ 
Door Jeanne van der Kolk

Muzikaal intermezzo 
Door het kerkkoor



Afsluiting
Door Harry Visscher

3) Prijst de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus Triomfator
Mijn Verlosser Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
't Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

1) Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

2) Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Samenzang: Samen in de naam van Jezus

Samenzang: Ere zij God (staande) 
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.



Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

    Deurcollecte en uitleiding orgelspel

Op het kerkplein kunnen u en jij een kopje warme chocolademelk
met elkaar drinken en elkaar ontmoeten. 

Daarom is de kerkdeur aan de Hoogstraat-kant afgesloten.

Welkom!

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen

De deurcollecte is bestemd voor het werk van Gijsbert en Jenneke Wolvers in Albanië
En wordt ingezameld door Tim Haasjes en Robert Kompanje.



Hoe schoon de nacht,
 hoe lief de stilte,

 hoe zacht de maan
 haar licht verspreidt.

De wereld zwijgt,
 de hemel spreekt,

 en in die rust
 wordt God nabij.

O nacht waarin
 het Licht verscheen,

 o stilte vol
 van eeuwig Woord.

Hier wordt de tijd
 door God geraakt,
 hier wordt de mens
 weer kind bij Hem.


