Heidelbergse Catechismus zondag 8
Avonddienst 31 mei 2026

Zondag 8 — Klassieke weergave Een eigentijdse weergave (Verboom)
Vr&a 24: Hoe worden deze artikelen ingedeeld? Hoe kun je deze artikelen indelen?
In drie delen. In drie delen. Ik geloof
Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping; - in God de Vader, die ons heeft
het tweede over God de Zoon en onze verlossing; geschapen (1),
het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. - in God de Zoon, die ons verlost (2-7),
- in God de Heilige Geest, die ons heiligt
(8-12).

Vr&a 25: Waarom noemt u drie Personen: de Vader, de | Als je dit zo zegt, lijkt het er op dat we in drie

Zoon en de Heilige Geest, terwijl er toch maar één God | goeden geloven. Er is toch maar één God?
ist? Inderdaad, wij geloven op grond van de Bijbel

Omdat God Zich zo in zijn Woord geopenbaard heeft: niet in drie goden, maar in de drie-enige God:
deze drie onderscheiden Personen zijn de ene, ware en | d€ Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
eeuwige God?.

! Deut. 6:4; Jes. 44:6; Jes. 45: 5; 1 Kor. 8: 4, 6; Ef. 4: 5,6. 2
Gen. 1: 2,3; Jes. 61: 1; Matt. 3: 16, 17; Matt. 28: 19; Luc. 1:
35; Luc. 4: 18; Joh. 14: 26; Joh. 15: 26; Hand. 2: 32, 33; 2 Kor.
13:13; Gal. 4: 6; Ef. 2: 18; Tit. 3: 4-6

De preek:
25: Eenheid - de geloofsbelijdenis het jodendom en christendom: Hoor, Israél! De Heere, onze God, de
Heere is één.

- Juist ook tegen alle vormen van meergodendom. Toentertijd rondom Israél. Nu met het oog op

Hindoeisme, hedendaagse religiositeit.

Waarom drie-eenheid? - Zo geopenbaard.

- Het woord is niet letterlijk Bijbels. Maar de zaak wel.

- Vader, Zoon en Heilige Geest worden in de Bijbel als de ene ware God gezien.

- Zo worden ze geprezen, tot Hen gebeden, het blijkt in hun daden en in Hun Namen.
24: Waarom niet te missen?

- Vader, Zoon en Heilige Geest zijn alle drie nodig voor ons behoud.

o Drie V’s: Vader verkiest, Zoon verzoent en Geest vernieuwt
- 0ok in het geestelijk leven kunnen we niet zonder hen.

Gespreksvragen:

1. Jehovagetuigen, Joden en Moslims geloven niet in de drie-eenheid. Hoe zou je de drie-eenheid
voor hen een klein beetje begrijpelijk kunnen maken.

2. Inde kerkdienst komt de Drie-enige God op ons af. Hoe dan? Wat ervaart u daarvan? Hoe zou u

dat meer kunnen ervaren?

Wat betekent het voor u dat u gedoopt bent in de Naam van de Drie-enige God?

Waarom is het rijk voor het geloof te weten dat God de Drie-enige God is?

5. Athanasius zei: van het geloof in de Drie-enige God hangt onze zaligheid af. Hoe beleeft u dit?
Hoe kunnen daarin de drie V’s helpen?

6. Wij begrijpen de drie-eenheid van God niet. Moeten we ons verstand uitschakelen wanneer we
geloven?
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