Heidelbergse Catechismus zondag 3
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Zondag 3 - Klassieke weergave

Catechismus in gewone taal

6. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd
geschapen?

Neen Hij; maar God heeft den mens goed (a) en naar
Zijn evenbeeld geschapen (b), dat is
in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat

hij God zijn Schepper recht kennen,

Hem van harte liefhebben en

met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,

om Hem te loven en te prijzen (c).
(@) Gen. 1:31. (b) Gen. 1:26, 27. (c)Ef. 4:24. Kol. 3:10. 2 Kor. 3:18.

7. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des
mensen?

Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste
voorouders, Adam en Eva, in het paradijs (a), waar
onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen
in zonden ontvangen en geboren worden (b).

(@) Gen. 3:1. Rom. 5:12, 18, 19. (b) Ps. 51.7. Gen. 5:3.

8. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle

kwaad?
Ja wij (a); tenzij dan dat wij door den Geest Gods
wedergeboren worden (b).

(@) Gen. 8:21; 6:5. Job 14:4; 15:14, 16, 35. Joh. 3:6. Jes. 53:6. (b)
Joh. 3:3, 5.1 Kor. 12:3. 2 Kor. 3:5.

Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd
geschapen?

Nee, God heeft de mens goed en naar Zijn
beeld geschapen.

Dat betekent: de mens was werkelijk
rechtvaardig en heilig. Onze Schepper wilde
dat we Hem echt zouden kennen, hartelijk
liefhebben en voor altijd met Hem gelukkig
zouden leven, om Hem te loven en te prijzen.

Waar komt onze verdorven aard dan
vandaan?

Uit de zondeval van onze eerste voorouders
Adam en Eva, die in het paradijs
ongehoorzaam waren.

Daardoor is onze aard zo verdorven
geworden, dat wij allemaal in zonde
ontvangen en geboren worden.

Zijn we dan zo verdorven dat we helemaal
niets goeds kunnen doen, en zijn we geneigd
tot alles wat verkeerd is?

Ja, maar dat verandert als we door de Heilige
Geest wedergeboren worden.

Opbouw van de preek:

- Inleiding: zonde komt telkens weer op als onkruid

- Radicaal verdorven

o Niet Gods schuld. Hij heeft ons helemaal goed geschapen. (V&A 6)
o Evolutie vraagt zich dan af: wat is daarvan te zien? Wij zien alleen maar strijd om te

overleven

o Inderdaad, dat bewijst de waarheid van de zondeval (V&A 7)
o De mens is radicaal verdorven en allen worden in zonde ontvangen en geboren

- Een ernstige uitslag van de Hemelse dokter

o Maar eris een kuur, het ‘tenzij’ van V&A 8

o Datvraagt wel een harttransplantatie en een Zaligmaker Die daarvoor Zijn leven geeft

- Radicaal wedergeboren

o Geen nieuwe start, maar een nieuw hart; niet in eigen kracht, maar door Zijn macht!
o Leven door de Heilige Geest, Hij vernieuwt levens

Gespreksvragen:
1) Wat zie je / ziet u van de zondeval om je heen?

2) Ds. Bogerd haalde vorige week iemand aan die zei: ‘lk maak de zondeval elke dag in mijn eigen

leven mee.’ Is dat herkenbaar?

3) Wat leren we vanuit Ezechiél 36:22-32 over de wedergeboorte?
4) Wat leren we vanuit Efeze 4:17-32 en Galaten 5:22-26 over het leven door de Heilige Geest?
5) Wat merk je / merkt u van de Heilige Geest in jouw / uw leven?




